
 DAVIDSFONDS WONDELGEM en  

 WONDELGEMSE WANDELVOGELS 

 

Zaterdag 19 mei 2018 

Daguitstap naar Marcinelle en Thuin 

Op zaterdag 19 mei 2018 gaat onze jaarlijkse daguitstap door naar Marcinelle en Thuin. 

We vertrekken om 8u15 stipt met de bus aan de Vroonstalledries te Wondelgem. 

Programma: 

 10u00: aankomst te Marcinelle, waar we eerst genieten van een koffie. 

 Daarna volgt een in het Nederlands gegidste rondleiding in het museum van 
Marcinelle (Le Bois du Cazier), waar we in de voetstappen lopen van de vroegere 
mijnwerker. Vanaf de grote ingangspoort van de oude kolenmijn volgen we het 
dagelijks traject van de mijnwerker naar de portiersloge waar hij zijn nummerpenning 
ontvangt. Daarna volgen we hem naar de ‘zaal der gehangenen’, dit is de 
kleedkamer, en de lampenzaal, waar hij zijn penning omruilt tegen een lamp. 
Vandaaruit gaat hij naar het schachtgebouw. De bovengrondse installaties tonen ons 
hoe de mijn werkte, we zien de karakteristieke schachtbokken (liftschachten). Daar 
krijgen we meer inzicht over de omstandigheden van de mijnramp op 8 augustus 
1956, die het leven kostte aan 262 mannen van 12 nationaliteiten. Het bezoek eindigt 
in de Ruimte van 8 augustus 1956, gewijd aan de migranten. Daar kunnen we een 
korte filmprojectie zien met getuigenissen van oud-mijnwerkers en redders. De Bois 
du Cazier behoort tot het werelderfgoed van de Unesco als belangrijkste mijnsite van 
Wallonië. 

 Vervolgens rijden we naar Lobbes voor de lunch. 

 12u30: ontmoeting met de gids van Thuin in het restaurant Relais de la Haute 
Sambre, Lobbes. Op het menu: zalm op een groentebedje met wittewijnsaus en 

varkensfilet met mosterd en warme groenten geserveerd met kroketten.  
Als dessert chocolade krokant en Engelse crème, met koffie. 

 14u45: historische introductie met gids bij het mooie panorama van de hangende 

tuinen van Thuin. We genieten van het mooie uitzicht. 

 15u45: begeleid bezoek aan de ruïnes van de Abdij van Aulne. 

 17u00: aankomst bij de brouwerij van deze abdij voor een vieruurtje (taart en koffie). 

 18u00: vertrek naar Wondelgem. 
 
PRAKTISCH: deelnameprijs: € 80,00; DF-leden en leden Wondelgemse Wandelvogels :      

€ 70,00; groep beperkt tot 30 personen!!  De prijs omvat: busvervoer; koffie & gegidste 

rondleiding in Marcinelle; lunch in Lobbes; gegidst bezoek aan Thuin; taart en koffie; andere 

consumpties niet inbegrepen. 

Gelieve uw deelname te bevestigen uiterlijk voor vrijdag 12 mei 2018 aan DF Wondelgem 

p.a. Nadine Lenssens, Frans Louwersstraat 13, 9032 Wondelgem; tel. 09 253 64 36; mail: 

nadine.lenssens@telenet.be of aan de Wondelgemse Wandelvogels p.a. Jozef Van de 

Veire, Westergemstraat 253, 9032 Wondelgem tel. 09 253 92 06; mail: 

j.vandeveire@scarlet.be, reknr. BE15 4471 5034 1130 van het Davidsfonds Wondelgem. 

Het wordt een gezellige, leerrijke en niet te missen dag! 

 Met vriendelijke groeten, 

Davidsfonds-Wondelgem en Wondelgemse Wandelvogels 
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